
St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 3

Van de redactie . . .
De geest krijgen

Voor u ligt het Pinksternummer van ons parochieblad, het Stephanusvuur. 
Met Pinksteren vieren wij het feest van het ontvangen van de Heilige 
Geest. De Geest die met ons meegaat na de hemelvaart van Jezus om ons 
de weg te wijzen en te begeesteren tot het leiden van een goed leven naar 
het voorbeeld van Jezus. In het Nederlands bestaat de uitdrukking “de geest 
krijgen.” Dit betekent dat iemand geïnspireerd wordt om iets te doen of te 
maken. 
Dat hebben wij in de redactie mogen zien. Al enige tijd zijn wij op zoek 
naar versterking van ons redactieteam na het vertrek van André van 
Belkom. Het bleef lang stil. Verscheidene oproepen hebben in het blad 
gestaan, diverse mensen zijn persoonlijk benaderd, maar het lukte niet. Wij 
bleven wel ons vertrouwen uitspreken dat het wel goed zou komen. En nu 
opeens waren er zelfs twee enthousiaste reacties op onze laatste oproep.
Lucy Wegman en Nienke Bouman-Schoemaker kregen de geest en 
maakten zich bekend als nieuwe redactieleden. Elders in dit blad stellen zij 
zichzelf aan u voor.
Wij zien uit naar de samenwerking met hen en zo kunnen wij met een 
nieuw team, en als het ware met hernieuwde inspiratie, samen aan de slag 
voor het parochieblad. Bijzonder dat wij juist in het Pinksternummer voor 
het eerst in de nieuwe samenstelling aan de slag zijn geweest.
In dit nummer verder natuurlijk meerdere artikelen met betrekking tot de 
betekenis van Hemelvaart en Pinksteren. En natuurlijk over het wel en wee 
van onze parochie en over aanstaande activiteiten in parochie, 
samenwerkingsverband of in kerkelijk Meppel buiten de parochie.
Mochten er in uw werkgroep ook nieuwe mensen aan de slag gaan, of net 
gegaan zijn, dan nodigen wij hen uit om zich ook in het parochieblad voor 
te stellen. Wij weten dat onze lezers gesteld zijn op veel informatie uit onze 
eigen parochie. Zo wordt gemeenschap ervaren. In een volgend nummer 
zullen wij onze blik naar binnen dan weer gaan verruilen voor een blik naar 
buiten onze eigen parochiegemeenschap.
Voor nu wensen wij u weer veel leesplezier! Reacties zijn altijd welkom.

Namens de redactie, 
Hannie Hofland

1
Stephanusvuur jaargang 59 – nr 3



Van de pastores . . .

Beste Parochianen,

De Paastijd is een tijd van bezinning en reflectie. In deze tijd ervaren wij de 
liefde van God en zijn barmhartigheid. Daarom viert de Katholieke Kerk 
sinds het jaar 2000 op de eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen) ook de 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Het besluit om deze zondag uit 
te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de 
devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse 
zieneres Maria Faustina Kowalska, van wie Paus Johannes Paulus II een 
vereerder was, hij heeft haar op 18 april 1993 zalig verklaard en op 30 april 
2000 heilig verklaard. Graag wil ik het onderstaande verhaal met jullie 
delen:
Maria Faustina Kowalska, beter bekend als Zuster Faustina, geboren als 
Helena Kowalska op 25 augustus 1905, te Gockowice in Polen, was een 
Poolse zuster, zieneres en mystica en wordt vereerd als heilige in de 
Katholieke Kerk.

Helena Kowalska werd geboren als het derde kind van een arm Pools gezin 
met tien kinderen. Op vijftienjarige leeftijd, na slechts drie jaar school, 
begon ze te werken om het gezin te onderhouden. Op twintigjarige leeftijd 
volgde ze haar roeping om als non in de Katholieke kerk te dienen. Ze 
vertrok naar Warschau en bezocht diverse kloosters, maar werd telkens 
afgewezen. Uiteindelijk werd ze op 30 april 1926 aangenomen bij het 
klooster van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Barmhartigheid met de naam Zuster Maria Faustina van het Heilige 
Sacrament.
Zuster Faustina vertelde een verschijning van Christus gezien te hebben in 
het vagevuur, en verschillende malen Jezus en Maria gezien en gesproken 
te hebben. Ze schreef dat Jezus aan haar de missie geopenbaard heeft om 
de devotie van de Goddelijke Barmhartigheid te verspreiden. In Plock 
verscheen volgens haar Jezus op 22 februari 1931 als de ‘Koning van 
Goddelijke Genade’, gekleed in een wit gewaad. 
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Zijn rechterhand was in een teken van zegen opgeheven en de andere wees 
op de borst. Vanonder het kledingstuk gingen twee stralen uit, de een rood 
en de ander wit, waarbij het rood bloed en het wit water zou voorstellen. 
Conform de opdracht welke ze zei te hebben ontvangen, liet zuster 
Faustina een schilderij van dit visioen maken. Met de hulp van pater 
Michał Sopoćko, liet ze de afbeelding vermenigvuldigen en verspreiden in 
Krakau en Vilnius. De boodschap die ze bij deze verschijning als opdracht 
kreeg luidt als volgt:

"Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met  
het onderschrift: 'Jezus, ik vertrouw op U'. Ik wil dat deze afbeelding 
vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof  
je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan."

Ze hield een dagboek bij. Dit dagboek is later gepubliceerd onder de titel 
‘Goddelijke Genade in mijn Ziel: Het dagboek van Sint Faustina’. Ze 
verzocht om de oprichting van een ‘Congregatie die Goddelijke Genade 
zou gaan verkondigen aan de wereld en deze zou behouden door gebed’. 
Ze werd echter hierin herhaaldelijk afgewezen door haar superieuren. De 
boodschap waarin Jezus aan zuster Faustina verzocht om ervoor te ijveren 
dat de zondag na Pasen het feest van de Goddelijke Barmhartigheid zou 
worden gevierd was als volgt:

"Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid 
open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de 
fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan 
en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden 
en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor 
de genade vloeit, open."

 In 1935 had ze een visioen dat beschreef wat nu het ‘Rozenhoedje‘ van de 
Goddelijke Genade’ wordt genoemd. In 1936 Werd Maria Faustina ernstig 
ziek; naar destijds aangenomen werd, leed ze waarschijnlijk aan 
tuberculose. Ze werd verplaatst naar het sanatorium in Pradnik. Ze bleef 
veel tijd doorbrengen in gebed en het bidden van haar Rozenhoedje voor de 
bekering van de zondaren. Daarnaast zou ze geleden hebben aan 
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onzichtbare stigmata welke haar onbeschrijfelijke geestelijke pijnen 
Goddelijke Barmhartigheid tegen. Deze afbeelding hangt in vele kerken in 
de hele wereld. Ook in de dagkapel van parochiekerk Hoogeveen hangt een 
schilderij met de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid.  
Ik wens U allen een devotievolle tijd, op weg naar Pinksteren, ook namens 
mijn collega Pastor Gies.
Pastor Okonek SChr.

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies
Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich 
aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of 
telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke 
parochies wordt gedoopt.
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Even voorstellen . . .

Mijn naam is Lucy Wegman. Ik ben geboren in 
Amsterdam en na in Alkmaar en Hoofddorp 
gewoond te hebben ben ik 21 jaar geleden met 
man en kind naar Meppel verhuisd. 
Ik werk in het onderwijs en ben in Zwolle 
begonnen. Na een aantal jaren ben ik op de Mgr. 
Niermanschool aangesteld. Daar heb ik voor de 
kerk altijd het schoolkoor geleid en ook nog een 
aantal jaren het kinderkoor gedaan. Nu ik heb 
besloten om (na 40 jaar onderwijs) te gaan 
stoppen met werken, wil ik me meer gaan 
inzetten voor parochieel werk.

Het lid worden van de redactie van het parochieblad leek mij een goed 
begin. Ik hoop dan ook veel kopij voor u te mogen verwerken.  

Mijn naam is Nienke Bouman-Schoemaker. Ik 
woon met mijn gezin in de Bergierslanden in 
Meppel. Ik ben getrouwd met Jos Bouman die 
in de parochie actief is als dirigent van het 
gemengd koor. We hebben 3 kinderen, Sander, 
Jelle en Fiene.  Ik werk als coördinerend 
verpleegkundige in het woonzorgcentrum 
Irene bij De Stouwe.  Al een aantal jaren wil 
ik graag wat voor de parochie betekenen .  Nu 
zag ik het oproepje voor de redactielid in het 
parochieblad staan en was daar gelijk 

enthousiast over.  Dit past goed in ons gezinsleven en ik vind het leuk om 
bezig te zijn met lay-out en teksten.  Ik hoop op een goede samenwerking 
met de redactie en andere betrokkenen.
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Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

Datum     1  e             2  e              Bijzondere 2  e   collecte  

9/3 101,09 119,76 Vastenactie
16/3 123,17 151,00 Vastenactie
23/3   79,60 109,97 Vastenactie
30/3   57,67   63,50 Vastenactie
6/4 132,73 150,04 Vastenactie
13/4 162,74 199,45 Vastenactie
17/4 177,64
19/4 202,56 242,88 Vastenactie
20/4 180,27 163,32 Vastenactie
27/4   49,65   36,42
4/5   84,28   72,61

Opbrengst vastenactie:

School 195,35
Actiebus 290,75
Collecten           1.314,07

Totaal           1.800,17
          ======

Collectedoel komende periode:

Zondagen 1 en 8 mei: Nederlandse missionarissen

8Stephanusvuur jaargang 59 – nr 3



Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

God houdt zijn beloftes

Op 29 mei vieren we Hemelvaart. Voor veel mensen is het niet helemaal 
duidelijk wat dat betekent. Ja, de meesten weten misschien nog iets over 
dauwtrappen. Met z'n allen 's morgens vroeg op pad. Voor de jeugd. En dan 
's middags of 's avonds kletsnat thuis komen want het was gaan regenen. 
Maar dat is niet wat we die dag in de kerk vieren. 
Na de verrijzenis, die we met Pasen vieren, bleef Jezus nog enige tijd op 
aarde en Hij verscheen regelmatig aan zijn leerlingen waarbij Hij hen nog 
eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had. Op de 
veertigste dag van Pasen ging Jezus naar de hemel. (Hemelvaart) Hij liet 
zijn leerlingen alleen achter, maar Hij beloofde ook dat Hij een helper zou 
sturen. 

Pinksteren
En die belofte kwam Hij na. Op Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen 
(Griekse Pentecost = vijftig). 
De joden vieren op vijftigste dag op de dag na de zevende sabbat vanaf 
Pesach het Wekenfeest (hebreeuws: Sjavoeot) ook wel het 'Feest van de 
Eerstelingen' genoemd. De 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee 
moesten worden geofferd. ( Deu 16:10).
In de lezingen horen we dat zijn leerlingen bijeen waren en de deuren 
gesloten hielden, uit vrees voor de joden. Toen was er een hevig gedruis en 
verschenen er vurige tongen, die zich neerzetten op allen. De Geest daalde 
op hen neer. En zij waren niet langer bang, maar gingen naar buiten en 
vertelden aan allen, die ze tegenkwamen over Jezus, die gestorven was aan 
het kruis en verrezen uit de doden.  En dat niet alleen in het Aramees, de 
taal die Jezus en zijn leerlingen sprak, maar in vele talen. Iedereen verstond 
hen in zijn eigen taal.
En die dag lieten 3000 mensen zich dopen (de Eerstelingen). Je zou 
Pinksteren dus kunnen zien als de dag waarop de kerk is ontstaan. De 
verjaardag van de kerk.
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Eerste communie
1 Juni, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, gaat een zestal 
kinderen voor het eerst deelnemen aan de Eucharistie. Maar daarover kunt 
u elders in dit parochieblad lezen.

HH Petrus en Paulus
Op 29 juni vieren we het feest de HH Petrus en Paulus. 
In het jaar 258 werden de relieken van beide Heiligen op 29 juni in het 
geheim naar een catacombe aan de Via Appia gebracht, omdat keizer 
Valerianus de christelijke begraafplaatsen dreigde te verwoesten. 
De apostel Petrus was een van de twaalf leerlingen van Jezus. Hij was een 
eenvoudige visser én impulsief.  Hij trok zijn zwaard, toen Jezus gevangen 
genomen werd, maar diezelfde nacht ontkende hij tot drie keer toe dat hij 
Jezus kende. Toch werd juist hij door Jezus uitgekozen als de steenrots 
waarop de kerk is gebouwd. 
Daartegenover staat Paulus, de fanatiekeling en denker, die door zijn 
brieven aan de verschillende geloofsgemeenschappen, vorm gegeven heeft 
aan de kerk. Hij verdedigde ook vurig de christelijke vrijheid van het 
geloof tegenover de enge gebondenheid van de Wet. 
En natuurlijk kennen we allemaal wel zijn brief aan de Korintiërs, waarin 
hij uitlegt dat hij helemaal niets voor zou stellen als hij de liefde van God 
niet had.

Een nieuwe werkgroep

In april is de nieuwe werkgroep Caritas/Diaconie van start gegaan.
De aftrap werd gegeven met een sobere maaltijd voor de vastenactie
onder de naam “Bliksemactie voor de Vastenactie”.
En het werd een succes.
Er hadden zich 23 mensen opgegeven om gezamenlijk soep met brood
te komen eten op donderdagavond 10 april.
De soep werd gekookt door Jos Knape, Ria Claassen, Marjan Leeuw en 
Diny Helmich, die hun best hadden gedaan op heerlijke recepten. Iedereen 
nam zijn eigen belegde boterhammen mee, die vervolgens op een grote 
schaal werden gelegd, zodat iedereen zijn brood met de anderen deelde.
De inleiding die pastor Gies hield was het overdenken meer dan waard, 
zodat we allemaal geïnspireerd aan onze maaltijd konden beginnen. Het 
werd erg gezellig, daardoor hadden we allemaal het gevoel dat het een 
‘rijke’ maaltijd was in plaats van een ‘sobere’ maaltijd.
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Na afloop was er nog de gelegenheid om een bijdrage te geven voor het 
project van de Vastenactie voor de mensen in Sierra Leone.
Er werd een dikke 100 euro ingezameld.

Dit was zeker een bemoedigend begin van onze nieuwe werkgroep.
We zijn van plan om in de toekomst vaker acties voor te bereiden om de 
aandacht te vestigen op verschillende maatschappelijke projecten.
Daarnaast willen we ons richten op de Caritas en zorgen dat mensen die 
ons nodig hebben ons ook weten te vinden.
Hierbij denken we aan hulp bij persoonlijke en financiële problemen.

We zijn nog op zoek naar mensen die onze werkgroep willen versterken, of 
ons willen helpen met het voorbereiden van acties.
Mocht u hulp nodig hebben of wilt u óns helpen dan horen we graag van u.

Pastor Dorenda Gies
Joop Leeuw
Regien Ramaglia-Werkman

Eerste heilige communie

Op zondag 1 juni zullen de kinderen, die zich op 16 maart hebben 
voorgesteld in onze kerk, de eerste keer bij 
Jezus aan Tafel gaan.
BRIJCE Olasiman, MIRTHE Hultink, DANIËL Jakobs, WICHER de Wit, 
MARC Mensink en THIJS Conen hebben zich goed voorbereid op deze 
stap.
In de eucharistieviering die als thema heeft: Ik ga op reis...
gaan de kinderen het hebben over wat ze nodig hebben als ze 
in naam van Jezus op reis gaan. Uiteraard zal de viering muzikaal 
ondersteund worden door De Stephannootjes.
Ook na deze eerste communieviering zullen de communicanten nog enkele 
keren bij elkaar komen en hebben ze nog een gezellig uitje voor de boeg.
Wij wensen hen een mooie viering en hopelijk zetten ze hiermee weer een 
stap op de goede weg.

De werkgroep eerste communie.
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Zien . . .

gezien worden . . .

de moeite waard zijn . . .

wie wil dat niet?

Weer zijn we een seizoen bij  elkaar geweest.  Twee groepen mannen en 
vrouwen  uit  onze  parochiegemeenschap.  En  we  hebben  zes  zinvolle 
dagdelen vol ontmoeting met elkaar beleefd en gedeeld. Niet alleen dáár 
werd hard “gewerkt”, ook thuis gingen we deze keer met de verschillende 
onderwerpen aan  de  slag.  Door  middel  van  een  brief  en  een  opdracht. 
Altijd was er voorbereiding nodig in je eigen omgeving, je ging nadenken 
over:  “Mijn  Godsbeeld,  Naastenliefde,  Wie  ben Ik?, Mijn  Naam en 
Troost.” Soms was het worstelen, soms kon je er in eerste instantie niets 
mee, maar heel vaak gaf het nieuwe inzichten. Wat was het goed om dat te 
delen met  elkaar.  Pratend in kleine groepjes,  maar ook creatief  en door 
middel van een foto van jezelf mocht je je laten zien. Dan kon de ander 
vertellen wat hij/zij in jou zag. Wat hebben we veel gedeeld en ontdekt aan 
elkaar. 

We willen de voorbereidingsgroep: Annemarie, Boukje en Marie-José van 
harte  bedanken en we hopen dat  we in september  weer  aan een nieuw 
seizoen mogen beginnen.

Namens de maandaggroep : Anouk Hoogeveen

Namens de dinsdaggroep    : Reina Schoemaker
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Uit het samenwerkingsverband . . .

De redacties van de parochiebladen hebben de 3 parochiebesturen 
dezelfde vragen gesteld. In de 3 eerste nummers van de parochiebladen 
plaatsen we de antwoorden van de parochiebesturen.
We begonnen met de antwoorden van het parochiebestuur van de Sint
Stephanusparochie in Meppel en Beilen. Nu die van het parochiebestuur  
Onze Lieve Vrouwe Visitatie Hoogeveen

Vraag 1: Weten jullie wat er leeft in de parochie? Noem een aantal 
voorbeelden:

Als goed bestuur horen wij te weten wat er leeft in de parochie. Wij 
denken ook dat dit bij ons het geval is. Op verschillende momenten 
worden wij van diverse kanten bevraagd en geïnformeerd. Wij 
proberen zo alert mogelijk hierop te reageren.
Als voorbeelden kunnen we noemen:
Er worden vaak vragen gesteld meestal na de vieringen en per 
telefoon.
Er werd erg meegeleefd, wat betreft de verbouwing/ renovatie 
keuken en zalen.

Vraag 2: Wat doen jullie daarmee?

Parochianen die met vragen/problemen zitten zo goed en tijdig 
mogelijk oplossingen aandragen.
Indien mogelijk worden de vragen direct beantwoord, meestal in de 
kerk na afloop van de vieringen. Vragen, die niet beantwoord kunnen 
worden, gaan mee naar de bestuursvergadering van de Parochie.
\

Vraag 3: Hoe hebben jullie contact met de werkgroepen?

Veel gebeurt via de mail en via de telefoon, waarbij de vicevoorzitter 
de telefoontjes vaak afhandelt. De bestuursleden hebben een bepaald 
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onderdeel in hun portefeuille o.a.: aandachtsveld bouwcie, catechese, 
diaconie, liturgie, gemeenschapsopbouw. Zij wonen voor zover 
mogelijk desbetreffende  vergaderingen bij en doen verslag bij de 
bestuursvergadering.

Vraag 4: Op welke wijze onderhouden jullie de contacten met de 
parochianen?

Dat gebeurt o.a. via het parochieblad Kontakt, het Wijkcontactwerk, 
het koffiedrinken na de vieringen en via de mededelingen, die in de 
kerk worden afgelezen.  Daarnaast hebben we een actuele 
parochiegids waarin alle mogelijke informatie over de parochie 
vermeld staat.

Vraag 5: Het parochieblad is ook voor het onderhouden van 
contacten met de parochianen. Hebben jullie suggesties voor ons 
parochieblad?

Ons parochieblad Kontakt ziet er netjes en verzorgd uit en bevat 
voldoende informatie voor de eerstkomende tijd. Met het oog op de 
aanstaande fusie van de parochies Beilen, Meppel en Hoogeveen 
denken we dat een gezamenlijk parochieblad met voor iedere 
parochie een "eigen" deel misschien wenselijk is. 
Een suggestie: Een voorwoord van de redacties in de parochiebladen.
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Bisdom Groningen-Leeuwarden . . .
Bonifatiusdag Dokkum
De Bonifatiusdag in Dokkum heeft dit jaar het thema ‘Te doen 
Gerechtigheid’ en zal in het teken staan van de diaconie. Sprekers uit de 
katholieke, joodse en moslimtraditie zullen de zorg voor de naaste in hun 
geloofsgemeenschap belichten. Namens de katholieke traditie voert 
bisschop De Korte het woord, rabbijn Tamarah Benima belicht de joodse 
visie en moslim-theoloog Rasit Bal verwoordt de islamitische kijk op de 
zorg voor de naaste.
De Bonifatiusdag wordt gehouden in de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12 in 
Dokkum en het programma begint om 10.30 uur met fragmenten uit de 
Passie van Bolsward. Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie en thee. In de 
ochtend zijn er naast de sprekers aparte programma’s voor kinderen en 
jongeren.

Processie
Na de lunch vindt om 13.30 uur de traditionele processie plaats van de H. 
Bonifatius en Gezellenkerk in het centrum van Dokkum naar de 
Bonifatiuskapel. Daar wordt de dag om 14.00 uur besloten met de 
eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. De Korte.
Diaconale fietstocht

Naast de traditionele pelgrimstocht te voet naar Dokkum wordt er dit jaar 
ook een diaconale fietstocht gehouden. De aanleiding is het 60-jarig 
bestaan van Solidair Friesland. Rond het thema ‘Te doen gerechtigheid’ is 
in samenwerking met de Fietsersbond een fietsroute uitgezet langs zeven 
vindplaatsen van gerechtigheid. De zeven werken van barmhartigheid staan 
daarbij centraal. De start is om 7.00 uur bij de Bonifatiuskerk in 
Leeuwarden. De tocht is ca. 25 km en eindigt om circa 10.00 uur in de 
Bonifatiuskapel. Onderweg zijn er korte stops in Wyns, Bartlehiem, 
Birdaard, Janum en Sybrandahûs. Om 10.00 uur is de aankomst in 
Dokkum. Er is ook een aantrekkelijke route door noordwest Fryslân terug 
naar Leeuwarden. Kosten voor de fietstocht € 15,00. U ontvangt daarvoor 
een routeboekje/stempelkaart, twee consumpties en een fietslabel via het 
Knooppuntensysteem. Aanmelding kan tot 1 juni via 
www.solidairfriesland.nl
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Pelgrimstocht te voet
De pelgrimstocht te voet vertrekt van cultureel centrum De Schierstins, 
Hoofdstraat 1 in Veenwouden tussen 7.00 en 7.30 uur. U kunt uw auto’s 
parkeren bij het station van Veenwouden. Tegenover het station neemt u de 
Stationsweg (een voetgangerspad 60 m) en volgt u het bordje Centrum 
Veenwouden. U gaat via een voetgangerstunnel de weg onderdoor en slaat 
daarna rechtsaf, de Spoorlaan in. Na de Spoorlaan slaat u rechtsaf de 
Stinsweg in. Na ongeveer 100 meter ziet u aan uw linkerhand de 
Schierstins. Daar wordt u ontvangen. Graag opgave vooraf bij 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of 050-4065888

5 juli-13 juli 
TAIZÉ-REIS VOOR JONGEREN VANUIT HET BISDOM

Heb je zin om andere jongeren uit de hele wereld 
te ontmoeten, allerlei leuke dingen samen te doen 
en tegelijkertijd ook regelmatig met elkaar te 
spreken over jouw geloof en jouw leven? 
In de zomervakantie gaat er weer een bisdom 
jongerenreis naar Taizé. Taizé is een klein dorpje in 
Frankrijk, circa 10 kilometer boven Cluny. In dit 
kleine dorpje is een oecumenische 
broedergemeenschap die jaarlijks duizenden 

jongeren vanuit de hele wereld ontvangt. 
Taizé is een plek waar jongeren ruimte ervaren om na te denken en uit te 
wisselen over het wezenlijke van het geloof. Naast de ontmoetingen, 
gebedsmomenten en gezelligheid wordt jongeren gevraagd een aantal 
praktische werkzaamheden te doen. Dat schept ook weer een leuke band en 
geeft het gevoel dichter bij gemeenschap-zijn te staan. 
De jongerenreis is bedoeld voor jongeren van 17 tot 30 jaar. De groep 
vertrekt zaterdag 5 juli om 18.00 uur vanaf het station van Leeuwarden. Op 
zondag 13 juli in de middag komt de groep weer terug in Leeuwarden.
 Andere opstapplaatsen zijn Groningen (ongeveer 19.00 uur), Zwolle en 
Bergen op Zoom. Deze reis kost 195,00 euro voor een hele week 
(overnachting, eten en drinken en reis ). 
Voor informatie en opgave: Gerdy Hahn (a.hahn8@upcmail.nl)  en Germa 
Kamsma-Kunst (gmh.kamsma@gmail.com
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Wandeling met de Franciscaanse Beweging in en rond 
Zwolle op 28 juni 

De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 28 juni 2014 
(10.30 uur – 17.00 uur) in en rond Zwolle een wandeling van ongeveer 
16  kilometer.  Na  een  korte  inleiding  op  het  thema  ‘betrokkenheid’ 
beginnen  de  deelnemers  aan  de  wandeling,  vanuit  het  prachtige 
klooster van de dominicanen (Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle). 
Het klooster is ook het eindpunt van de wandeling, die rond 16.30 uur 
gezamenlijk wordt afgesloten. Er wordt gelopen in groepjes onder 
leiding van iemand van de FB. 

De route voert de wandelaars door het park De Weezenlanden de stad uit 
en langs het riviertje De Wetering richting Wythem. Bij de mooie 
Wythemerplas is gelegenheid om even te zitten en een broodje te eten. Via 
het golfterrein lopen de wandelaars weer terug naar het klooster in Zwolle.  
Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Het thema van de 
wandeling sluit aan bij het jaarthema van de Franciscaanse Beweging: 
‘betrokkenheid’.

Inschrijving/koffie en thee: 10.30 - 11.00 uur
Inleiding: 11.00 uur
Afsluiting: 16.30 - 17.00 uur
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50).  Lunchpakket 
graag zelf meenemen.  
Aanmelding en meer informatie: via de mail: 
info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, 
verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, 
mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van 
Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, 
dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander 
en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, 
betrokken, kwetsbaar en vredelievend.   
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)
Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij 
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.
Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor  Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape     0522 259726

Klein onderhoud / Koster coördinator Piet Krijnen           0522 254159

Algemeen onderhoud gebouw Piet Alkemade       0522 262517

Buitenonderhoud Anton Stortelder    0522 252304

Interieur verzorging Marian Jansen       0522 258575

Beheerder begraafplaats Jan Faber               0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Vakantie” van het Stephanusvuur jaargang 59-4 
moeten de bijdragen vóór 24 juni bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 2 juli tot 27 augustus 2014.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen
donderdag 19.00 uur
zondag  09.30 uur

Beilen

zondag 11.00 uur

Het Erfdeel

zondag 10.00 
uur

Donderdag
22-05-2014

J. Okonek 
Eucharistieviering

Zondag
25-05-2014

DOLP DOLP C. Huisman

Hemelvaartsdag 
Donderdag
29-05-2014

J. Okonek 
Eucharistieviering

J. Okonek 
Eucharistieviering

Zondag
01-06-2014

DOLP DOLP K. Stroop

Donderdag
05-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Pinksteren
Zondag
08-01-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

F. Groen

Donderdag 
12-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag 
15-06-2014

DOLP DOLP A. Reitsma-
Ferwerda

Donderdag
19-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
22-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

K. Stroop

Donderdag
26-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
29-06-2014

D. Gies
Woord en communie

D. Gies
Woord en 
communie

F. Groen

Donderdag
03-07-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
06-07-2014

DOLP DOLP K. Stroop

Donderdag 
10-06-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
13-07-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

J. Okonek
Eucharistieviering

F. Groen
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